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Van de redactie 
 
Grillig als het weer zegt men wel eens.  
April 3 weken stralend en droog weer. 
Koninginnedag veel regen. Mei weer veel te koud  en 
vanaf de eerste dag in juni zowaar zomerweer. 
Geniet ervan want de natuur staat er schitterend bij. Helaas dit jaar wat veel  
rupsjes die overal in het bos aan dunne draadjes hangen op weg naar beneden 
of naar boven om zich tegoed te doen aan de blaadjes. 
    
Vanaf april  krijgt ook Hoog Soeren  de huis-aan –huiskrant “de Stedendriehoek” 
in de bus. 
     
De buurmannenborrel gaat in september weer beginnen maar……vanaf nu de   
eerste maandag van de maand van 17.00 u – 18.30 uur . 
 
De redactie wenst iedereen fijne zomermaanden  toe, en we hopen elkaar weer  
te zien op zaterdag 28 augustus bij het Koninginnefeest van Hoog Soeren. 
 
Redactie:     Trui Boss, Cees Boss, Jan Koning, Hessel Posthuma,  
                     Âse van Riemsdijk Kreenen en Edith van Teeseling. 
 
Inleveren van de teksten  voor het volgende Pomphulletje graag per e-mail 
maar wel als bijlage i.v.m. de verwerking ! Uiterlijk  dinsdag 1 september. 
 
Website:    www.hoogsoeren.info  
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Mededelingen uit het dorp 
 
 
Wij zijn zeer geschokt door het bericht dat de kleinzoon Donnie (13 jaar ) 
van Cor en Stijn Bolkenstein, bij een dramatisch ongeluk met motorcrossen 
is overleden. 
Verbijstering en ongeloof overvalt je en alles lijkt stil te staan en onbelangrijk 
te worden.  
Cor en Stijn wij leven met jullie mee en wensen je veel sterkte  
bij het verwerken van dit verlies. 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaande brief ontvingen wij: 
 
 
 
Lieve dorpsgenoten, 
 
Na een tragisch ongeval waarbij wij onze kleinzoon van 13 moesten 
verliezen willen wij iedereen die ons de afgelopen dagen door hun 
reakties gesteund hebben hiervoor bedanken. 
Ondanks dat dit verlies ondraaglijk, oneerlijk en voor ons niet te bevatten 
is hebben deze reakties ons goed gedaan 
  
Cor en Stijn Bolkestein 
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         Mededelingen van de Buurt en Belangenvereniging 
 

1) Terras Hotel Hoog Soeren. Meer dan twee maanden geleden 
heeft het Bestuur van de Buurt en Belangenvereniging een “brandbrief”naar 
de gemeente Apeldoorn gestuurd  waarin gepleit werd voor het geheel of 
gedeeltelijk in stand houden van de gerealiseerde uitbreiding van het terras 
van Hotel Hoog Soeren. Wij ontvingen onlangs, dus na meer dan twee 
maanden, een brief van de gemeente waarin stond dat de uitbreiding onder 
geen beding toegestaan zou worden. Dit was mosterd na de maaltijd; de 
directie van het hotel had het hoofd al in de moede schoot gelegd en de 
uitbreiding ongedaan gemaakt. 

2) Ruimzicht. Na een reeks verzoeken van onze kant is een gedeelte van het 
overgebleven puin van Ruimzicht (Pomphul) weggehaald. De hekken om het 
terrein en het overgebleven puin zijn geen reclame voor Hoog Soeren maar 
ook niet voor de projectontwikkelaars. Wij blijven er bij de ontwikkelaars op 
aan dringen om, in afwachting van een definitieve bestemming voor dit 
perceel, voor een vriendelijker aanblik te zorgen. 

3) Verslag dauwtraptocht. Het was op 13 mei, hemelvaartsdag, niet echt warm. 
Maar wel verwarmend was de grote opkomst (ongeveer 35 fietsers) en het 
enthousiasme van de deelnemers. Er was dan ook veel om erg tevreden over 
te zijn. De door Jan Koning zorgvuldig uitgekiende mooie route die ons ook 
bracht op plaatsen die wij nog niet kenden; de  door Jesse verzorgde catering 
met gebakken eieren en spek. De vele warme en koude dranken en vooral 
ook de weer aangehaalde onderlinge contacten. Een fotorapportage van deze 
dauwtraptocht is dankzij de niet-aflatende inspanning van onze “master” op de 
website te bewonderen. Zie www.hoogsoeren.info 

4) Koninginnedag 2010. De datum van het Koninginnefeest staat vast: 28 
augustus 2010. Noteer deze datum in de agenda en geef dit door aan alle 
kinderen, kleinkinderen en vrienden en verwanten die zich met Hoog Soeren 
verbonden voelen. 

5) Excursie o.l.v. Rene Olthof.  Twee jaar geleden maakten wij een mooie 
wandeling door het Kroondomein o.l.v. Rene Olthof. Op 27 juni a.s. maken wij 
weer een excursie onder zijn leiding. Nadere bijzonderheden volgen in een 
circulaire en worden op de website bekend gemaakt: www.hoogsoeren.info 

6) Hondenpoep op het wandelpad.  In Hoog Soeren blijken er dezelfde 
problemen voor te komen als overal elders. Veel wandelaars lang ons mooie 
voetpad naast onze enige asfaltweg hebben last van hondenpoep op het 
voetpad. Wij verzoeken alle eigenaren van honden die deze  schoen zouden 
kunnen passen zich dit aan te trekken en de troep die door hun huisdier 
gemaakt wordt op te ruimen.   
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7) EHBO cursus.  Na de oproep in de Algemene Ledenvergadering hadden zich 
22 mensen aangemeld voor de cursus “Levensreddende Handelingen”. 

8)  In de maand juni volgt een groep van 8 mensen de cursus van 3 lesavonden. 
De eerste les was op 1 juni. Het is de bedoeling dat er dit jaar nog een cursus 
wordt gegeven voor een tweede groep. 

De kosten voor deze cursus zijn in totaal  € 100,00. De Buurt en Belangen-
vereniging betaalt daarvan de helft.  Eén deelnemer betaalt dus € 50,= .   

  

 
 
 
 
De B&B vereniging maakt weer een stapje naar de toekomst 
d.m.v. informatie via internet ! 
 
 
Op de Algemene Ledenvergadering van maart  j.l. bleek dat menigeen vond dat er 
best actiever gebruik gemaakt kan worden van het internet om buurtvereniging -
informatie te verspreiden.  
Aan onze Hoog Soeren website ( http://www.hoogsoeren.info/ ) wordt inmiddels 
voorzichtig gesleuteld: o.a. hopen we een mogelijkheid te maken om U automatisch 
per e-mail op de hoogte te stellen van relevante nieuw toegevoegde onderwerpen of 
berichten.   
Buurtvereniging-evenementen gaan in de toekomst ook via de website  (onder het 
kopje Agenda) en via e-mail aangekondigd worden. U kunt zich dan ook per e-mail 
opgeven.  
Om snel een bestand op te bouwen van e-mail adressen van zoveel mogelijk leden 
van de buurtvereniging, verzoekt de secretaris U om binnenkort per e-mail een mini-
berichtje te sturen naar:  hoogsoeren.bbv.secretariaat@gmail.com  , met daarin .…… 
-dit is een wettelijk vereiste!-  één regel tekst in de trant van:  “Beste Secretaris van 
de BBV, bij deze mijn e-mail adres; ik vind het prima om via mijn e-mail zo nu en dan 
berichten van de Buurt- en Belangenvereniging Hoog Soeren te ontvangen”. 
Uiteraard zal de buurtvereniging uw e-mail adres NOOIT gebruiken voor 
commerciële reclamedoeleinden of aan derden doorgeven, en, mocht u t.z.t. niets 
meer van ons willen ontvangen, dan zal uw opdracht daartoe onmiddellijk opgevolgd 
worden. 
Ter geruststelling voor diegene die (nog) geen internet verbinding heeft, of die (nog) 
niet regelmatig op de digitale snelweg zit: voorlopig zal de BBV belangrijke zaken 
ook nog per papier verspreiden, net zo lang totdat we de indruk hebben dat meer 
dan 90% van de leden dit niet meer nodig vindt.  
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Wat is de Koningsakker ? 
 
Op de plattegrond van Hoog Soeren die u kortgeleden bij het Pomphulletje hebt 
gekregen staat abusievelijk een stukje grond als De Moezenberg vermeld.   
Veel van de inwoners van ons dorp denken dat het weilandje tussen de  
nummers 35 en 43 zo heet. 
Officieel heet deze strook De Koningsakker. Huisnummer  35a heeft ook  
daarom deze naam gekregen. 
Wat is er gebeurd ?  
In het mooie historische boekje van Mevrouw Langenbergh-Parqui over ”Terugblik op 
het oude heidegehucht Hoog Soeren“ is onder de achterkaft onderstaande oude 
kaart uit 1915 verstopt die het bestuderen meer dan waard is. Daar staat op de 
bovengenoemde locatie duidelijk de Koningsakker getekend met daaronder de 
Voorste moesenberg en de Achterste moesenberg en wel met een s geschreven . 
De s staat voor de moestuinen die er toen waren. 
Dit korte stukje historie laat zien hoe de tijd en overlevering de dingen kan 
veranderen. 
Met dank aan de fam. Putman die dit heeft ingebracht. 
 
P.s. Het boekwerkje “Terugblik op het oude heidegehucht Hoog Soeren” is nog 
steeds te koop bij het bestuur van de Buurt & Belangenvereniging Hoog Soeren. 
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 Een traditie herleeft na ruim 15 jaar 
 

 

 
 
Nadat er jarenlang te weinig kinderen waren op Hoog Soeren om eieren te zoeken  
op tweede Paasdag, hebben een groot aantal van onze dorpsgenoten, vrouwen en 
mannen,  dit evenement weer in ere hersteld.  En…….met groot succes ! 
 
Op het terrein van de familie Schalkwijk aan de Enk  kwamen ouders , grootouders  
en heel veel belangstellenden samen om meer dan dertig kinderen aan het werk te 
zien. Opvallend veel peuters en kleuters. 
Er waren ouders met hun kinderen  die zich nog goed konden herinneren hoe zij zelf 
jaren geleden, meededen met het eieren zoeken.  
Er waren echte gekleurde eieren en chocolade eitjes.  
Ook was er koffie en thee met Paasbrood. Fantastisch ! 
 
Initiatiefnemers en -neemsters heel  hartelijk dank voor deze gezellige ochtend. 
En….kunnen we in de toekomst nog meer van jullie verwachten? 
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Nieuwe bewoners stellen zich voor
 
Fam. Koops     Moesenberg nr. 43 
 

Geen bel, maar een klopper in de vorm van een specht. 3x kloppen en 
de voordeur gaat open. Katelijne neemt me mee het huis binnen. Wat 
gezellig denk ik, als we erdoor lopen naar het terras. Algauw zitten we 
onder de “paraplu”, (Katelijne is Belgische). Overal bloemen rondom het 
huis en een hond. Wat een schatje, een Bordercollie van 1 jaar. 
Katelijne vertelt dat ze veel moet lopen met haar en stokken gooien en 
veel balletjes, eindeloos opnieuw. 

Dan komt Rinie met heerlijke koppen koffie en een groot stuk taart. De toon is gezet. 
Een gastvrij en warm welkom.  
    Rinie, 54 jaar, een man uit het Noorden met mooie helderblauwe ogen, 
vertelt, dat ze nu 1 jaar in Hoog Soeren wonen. Hiervoor woonden ze in 
Appingedam. In verband met hun werk in Amersfoort, zochten ze een huis 
dichterbij en vonden dit. Ze zagen eigenlijk al aan de buitenkant dat dit 
hun huis was en dat klopte, nu willen ze er nooit meer weg. Rinie begon 
zijn loopbaan als bouwkundig tekenaar. Liet zich omscholen tot 
maatschappelijk werker en heeft met veel plezier gewerkt in de gemeente Diever. 
Door herstructurering werd zijn werk zo uitgekleed, dat hij er geen plezier meer aan 
beleefde en iets anders zocht. En dat werd een school voor opleiding tot 
psychotherapeut, of eigenlijk polyenergetisch therapeut.  Een studiegenoot van hem 
had deze school met haar vriend, maar door bepaalde omstandigheden (de vriend 
werd schrijver) wilden ze ermee stoppen. Rini nam de school over en zo kwam er 
een nieuwe uitdaging in zijn leven. 
    Katelijne komt oorspronkelijk uit België, maar heeft hier haar plek gevonden  
Ze heeft theologie en filosofie gestudeerd en gaf godsdienstlessen op een 
middelbare school aan jongeren tussen de 13 en 18 jaar. 
Deze kinderen hadden allerlei problemen. Ook de docenten trouwens  
bv. ordeproblemen. Ze begeleidde dan ook beide groepen. Dit werk heeft ze bijna 20 
jaar gedaan. Ze wilde nu wat anders. 
    Ze verdiepte zich in stervensbegeleiding en ook werd zij uitvaartverzorgster. Deze 
periode was heel mooi en zinvol voor haar. Ze heeft er heel veel van geleerd. 
Mensen die gaan sterven laten hun masker vallen en hun ego los; ze zijn zichzelf   
en eerlijk. Ze komen vrij van aardse zaken en richten zich op hun einde; of op een 
leven na de dood.  
    Dan volgt het rouwproces wat heel intens kan zijn en tot diep in de ziel gaat. 
Dat is thuiskomen, de ziel verenigt zich met de persoonlijkheid. 
Samen met een vriendin ging zij voor een cursus psychotherapie naar Amersfoort. 
Daar leerde ze Rinie kennen en ze wist meteen dat hij voor haar de ware was ! 
Daar stond de man van haar leven en inmiddels zijn ze 3 jaar getrouwd.  
Dat ging natuurlijk niet vanzelf. Ze liet niet alleen België achter maar ook haar 
kinderen (zoon en dochter) en alles wat haar dierbaar was. 
Ze kwam terecht in een rouwfase en het was haar dochter die haar liet inzien dat ze 
een keuze moest maken tussen beide landen. 
Uiteindelijk koos ze voor Nederland. 
 
    Nu werkt ze als therapeute en heeft de dagelijkse leiding van de Academie voor 
polyenergetische therapie (APT) die inmiddels naar Hoog Soeren is verhuisd en in 
Oranjeoord plaats vindt . 
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     Polyenergetica wat is dat? Poly betekend meer en energetica is alles wat met 
energie te maken heeft. Uitgangspunt is dat alles energie is. 
Polyenergetische therapie is een uitgebreide vorm van psychotherapie. 
Het is mooi en dankbaar werk om mensen te begeleiden en inzicht te geven in 
diepgaande levensprocessen. Het helen (healing) werkt op twee niveau’s. Op het 
lichamelijke - en op zielsniveau . 
De ziel terugvinden en opnieuw verbinden met de eigen persoonlijkheid. Dan kun je 
jezelf zijn en je eigen verantwoordelijkheid dragen. 
Dan ben je eindelijk thuis. 
 
Het huis waar Rinie en Katelijne nu wonen heet::“ Dieu vos Guard ” 
Alsof het voorbestemd was. 
 
 
 
 
 
 
 
Yoga voor 65-plussers 
 
Onder leiding van Quirine Lensveld, yogalerares, heeft 
zich een enthousiast clubje gevormd, dat op 
woensdagmorgen van 9 - 10 uur bij elkaar komt voor een 
uur yoga beneden in Hotel Oranjeoord. De lessen 
worden gegeven op beginners-niveau , dus ervaring is 
niet nodig.  
Het is fijn weer wat soepeler te worden en heerlijk 
ontspannend ! 
Na afloop drinken we gezellig samen koffie .  
Op 18 en 25 augustus zijn er twee “proeflessen “ voor geïnteresseerden . 
Er is nog plaats voor enkele dames en/of heren ! 
 
Aanmelding of inlichtingen bij : 
 
Marijke ter Haar, tel : 5191012   of 
Marjolein Pinkse, tel: 5191208 
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Nieuws van de zangvereniging 
 
 
 

Vers van de pers hebben we net de rommelmarkt achter de rug. Het was 
weer een geweldige dag. Om 6 uur ‘s morgens zijn de eerste mensen al 
aan het werk gegaan. Het weer zat ons bijzonder mee. Dat is erg 
belangrijk want bij mooi weer komen er meer mensen en wordt er dus 
meer verkocht. Het is elk jaar weer een feestje. Nadat elke kraam zijn 
opbrengst had geteld kwamen we uit op een bruto opbrengst van 
ongeveer 3000 euro. Moe maar voldaan hebben we de dag afgesloten. 
Het is al weer even geleden dat er nieuws van de zangvereniging was. 

Vanaf de kerst zijn we bezig geweest met wat nieuw repertoire. Ook hebben we 
gerepeteerd voor het optreden in de Drie Ranken op 14 maart. We hebben zes 
nummers gezongen en het optreden viel in goede aarde. 
Het optreden in Casa Bonita is door een misverstand helaas niet doorgegaan. In 
september zingen we nog in het Gelre ziekenhuis. Na de vakantie is er niet zo veel 
tijd om ons hierop voor te bereiden, daarom zijn we al daar nu alvast mee begonnen 
en hoeven we het na de vakantie alleen nog maar weer even op te halen. 
De vakantie begint vroeg dit jaar en wel op 8 juni. Doordat een aantal mensen al in 
juni op vakantie gaan is het niet zinvol met zo’n klein groepje door te 
gaan.  
Maar alvorens we aan de vakantie beginnen hebben we nog een 
feestje te vieren. 
Jannie Zweverink is dit jaar 50 jaar lid van de zangvereniging. Dit 
is buitengewoon bijzonder en we gaan dit vieren op dinsdagavond 
8 juni in de tuin van de familie Zweverink. We hopen wel dat het 
weer een beetje meewerkt. De organisatie ligt bij het bestuur en 
is in volle gang zodat Jannie alleen maar hoeft te genieten.  
Het nieuwe seizoen begint weer op dinsdagavond 7 september om 20.00 uur. 
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Tuinieren op Hoog Soeren en Assel 
 

Rond 1885 wandelde de botanicus F.W. van Eeden door Nederland en deed ook Hoog 
Soeren aan. Hier volgt zijn verhaal van wat hij toen allemaal aantrof. 

 

 
 
“Oostwaarts boeit ons een brede heuvelrug met een donker woud bedekt. Dat zijn de 
Soerense en Wieselse bossen, een oppervlak van ruim 2000 bunders bos; het hoogste en 
bosrijkste gedeelte van de Veluwe en van geheel Nederland. 

Wij verlaten het eenzame Meerveld en volgen een in die richting glooiend opwaarts 
gaande grindweg. Die weg is recht en gaat tussen de boomgroepen schijnbaar steil omhoog 
als tegen een hoge berg. De heide wordt meer en meer heuvelachtig; weldra komen enige 
boomgroepen en eindelijk zij we aan de ingang van het woud. Wij zijn in het Hoog Soerense 
bos. 

Ter weerzijde van de weg staan hoge eiken en beuken, die een schaduwrijk gewelf 
vormen. De heuvelachtige grond onder de bomen is letterlijk bedekt met de glanzige 
blaadjes en vuurrode vruchtjes van de vossebessen. Nergens zag ik zoveel vossebessen als 
hier. Waarom worden die liefelijke plantjes niet meer in plantsoenen gekweekt als 
grondbedekking onder de bomen. 

Brede, goed onderhouden jachtwegen doorkruisen het bos in alle richtingen. Het is 
als zijn we in de nabijheid van een grote stad. Toch is het bos zeer eenzaam; alleen bij het 
Aardhuis en in Hoog Soeren, op een open vlakte tussen bouwlanden zien we  menselijke 
woningen. Overal blijkt dat het bos goed wordt beheerd en onderhouden, zonder dat de 
indruk van oorspronkelijkheid wordt verstoord. Als rijksdomein was het bos in treurige 
toestand en zelfs zijn ondergang nabij, als kroondomein is het een bos geworden dat, mijns 
inziens, tot de heerlijkste monumenten van Nederland behoort en zelfs met buitenlandse 
bossen mag worden vergeleken. Soeren is een vorstelijk bos, maar eenzaam. 

Weinigen zoeken de eenzaamheid, en merkwaardig is het te zien, hoe de mens de 
grootste bezwaren trotseert ter wille van de gezelligheid: stiklucht, sigarettenrook, volle 
ruimtes, dat alles verdraagt hij geduldig om maar zijn medemens te zien. Maar op een 
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groene heuvel, onder hoge bomen, met één of twee vrienden ervaart hij dat er nog een 
andere soort van gezelligheid is, die langer zal duren 

Langs een der brede jachtwegen trachten wij meer in de afgelegen gedeelten van het 
bos binnen te dringen. Achter Hoog Soeren is een steile, door zwaar geboomte 
beschaduwde heuvel van waar men een ruim uitzicht op het lichtgroene jonge eikenhout der 
tegenover liggende hoogten, in de diepte gescheiden door een slingerend voetpad. Hier 
groeit de Kraaiheide en er staat een bank: de Koninginnebank. 

In de oudste en wildste gedeelten van het bos zijn nog kolossale eiken en beuken, 
die nimmer de schendende bijl hebben gekend, maar in hun hoge ouderdom de volle kracht 
van de jeugd hebben behouden. Ik zag daar enkele eiken die vijf tot zeven zware stammen 
hadden gevormd en de beuken munten uit door hoge zuilvormige stammen die eerst op 17 
meter een kroon vormen. Zulke hoge, meestal enigszins schuin omhoog rijzende beuken zag 
ik nergens anders dan in het Soerense bos. 

Ginds liggen grote dennen geveld, en men is bezig met paarden en de lange 
houtwagen aan het vervoer naar het naaste station Assel, vanwaar veel hout uit Soeren 
verzonden wordt. 

Wij wandelen verder langs een brede open jachtweg, aan de ene zijde langs jonge 
eiken aanplant, en aan de andere kant met zware, hoog oprijzende beuken 

 
Uiteindelijk eindigt de wandeling bij het Loo. De vlag wappert er, want de 
koning (Willem III) is thuis”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 12



 

De Pollepel 
 
Gevulde Champignons 
 
Lunch – borrelhap of  voorafje voor 4 personen. 
 
BENODIGDHEDEN 
 
8 grote champignons 
Verse peper uit de molen ( naar smaak ) 
1 grote verpakking Boursin herbes fines (smeerkaas) 
Handje geraspte kaas 
Scheutje olijfolie 
 
Lage platte ovenschotel. 
 
BEREIDEN 
 
Veeg de champignons schoon 
Steeltje en plaatjes eruit  en fijn snijden 
Vul de champignons GOED met de boursin 
Strooi er wat peper op 
 
Klein laagje water in de ovenschotel met een scheutje olijfolie 
Leg de champignons met de kaas naar boven in de schotel 
Strooi de steeltjes er omheen 
Bestrooi ROYAAL met geraspte kaas 
Ongeveer 10 min. onder de GRILL tot de kaas goudbruin is 
 
                    GENIET ER VAN !!!!! 
                    Detta Jonker 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.s. de pollepel gaat naar Jantien Arentsen 
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Politie: Wijkagent de heer Polman. 
 Alarmnummer:   112 
 Melden niet urgente zaken: 0900-8844 
 
De buitenlijn: 14055 
 
Stadhuis op wielen: Woensdag van 14.00 u tot 14.30 u 
 bij de brandweerkazerne. 
 
Boekenbus: Vrijdag van 14.15 u tot 14.30 u  
 bij de brandweerkazerne. 
 
Oud papier ophalen: Elke 4e donderdag van de maand 
 alleen in de blauwe container! 
 
Buurvrouwenborrel: Elke  eerste woensdag van de maand van 
 16.30 u -18.00 u in hotel Hoog Soeren. 
 Ook in juli en augustus 
 
Buurmannenborrel: Elke eerste maandag van de maand van 
 17.00 u tot 18.30 u in hotel Hoog Soeren. 
 We beginnen weer in september 
 
Excursie o.l.v René Olthof. Op zondag 27 juni excursie door de natuur rond Hoog 

Soeren, nadere mededelingen volgen. 
 
Gelderse Muziekzomer Van 5 t/m 22 augustus. Meer informatie: 
(voor het tiende jaar) www.muziekzomer.nl
 
Koninginnefeest Op zaterdag 28 augustus is er weer Koninginnefeest 
 in Hoog Soeren o.l.v. Hanneke van der Velde en  
 Irma Limberg (meer informatie volgt) 
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