Het Pomphulletje

Mededelingenblad voor inwoners van Hoog Soeren en Assel

Vogels - Van de bestuurstafel -
Terugblik Paaseieren zoeken en Dauwtrappen -
Hoog SoeRUN - Atelierroute - Zomerpuzzel - en

meer ...

zoals een interview met de
nieuwe bewoners van nr. 31




Vogels

Lies de Jong

Van Sinterklaas kreeg Roelof een boek om zangvogels te leren herkennen. Per leefgebied worden
er tien vogels uitgelicht en via een QR-code kun je de geluiden horen en herkennen.

Hij is een bewonderaar van de componist Messiaen die vogelgeluiden registreerde met een
bandrecorder (vorige eeuw!) en dan vertraagd afspeelde om de vele muzieknoten die uit een
vogelkeeltje komen in muziekschrift om te zetten. Hij componeerde vaak muziek met vogels als
inspiratie.

Het voorjaar en de vroege zomer zijn heerlijke tijden om naar vogels te luisteren. Roelof bracht
ook een paar nachtjes door in een tent in de tuin samen met zijn kleindochter. Vanaf half vijf
luisterde hij naar het vogelgezang (want hij had het koud!) en dat maakte het gebrek aan comfort
helemaal goed.

Zo kan het gebeuren dat we samen een gezellig gesprek hebben en opeens roept hij: hé, wat is
dat? Hoor je die grote terts? Helaas hoor ik dat niet maar ook ik geniet, als ik 's morgens even
vroeg wakker word, van het heerlijke vogelgezang. De zwartkop is naast de zanglijster wel de
favoriet.

Wisten jullie trouwens dat de huismus het liefst zijn nest onder dakpannen of in holten van
gebouwen bouwt? Door nieuwe bouwstijlen ontstaat er alleen een gebrek aan nestgelegenheid.
Gelukkig zijn hier in Hoog Soeren nog genoeg plekken te vinden (met dank aan Diederik
Hilschmann voor de foto's).




Van de bestuurstafel BBV

Pierre Pinkse

We kunnen weer terugkijken op geslaagde bijeenkomsten en activiteiten. De jaarvergadering verliep
vlot en werd goed bezocht. Ook de dorpsfilm met mooie compilaties van oude foto's en recentere
interviews hebben we bekeken. De conceptnotulen van de jaarvergadering staan op de website onder
het menu 'De Vereniging'.

Op deze vergadering is duidelijk geworden, dat we niet verder gaan met verkeersvertragende
maatregelen. Er komen nog drempels in Assel en daarmee zullen we het moeten doen.

Het mededelingenbord langs de weg in Hoog Soeren is door de gemeente opgehaald en wordt
gerestaureerd. Het is nog niet duidelijk wanneer het wordt teruggeplaatst.

De toegezegde voorlichtingsavond over energietransitie en besparing hopen we in september te
kunnen organiseren. Intussen kunt u als particulier uw licht opsteken bij een nieuwe website
www.energievanapeldoorn.nl waar veel wordt uitgelegd over wat de gemeente Apeldoorn op het
gebied van energie te bieden heeft. En met een bezoek aan het Energiepunt aan de Paslaan 1 in
Apeldoorn komt u ook al een stuk verder.

De notenboom die wij van de Koninklijke Houtvesterij mochten ontvangen staat keurig in het blad en is
nu ook voorzien van een bordje, waarop het geschenk wordt toegelicht.

Het paaseieren zoeken in de tuin van Jan en Carla van Zuilen was een groot succes evenals de
schitterende fietstocht die we bij wijze van dauwtrappen op Hemelvaartsdag hebben gemaakt. Met
dank aan Jan Koning die de tocht uitzette en onderweg interessante verhalen vertelde over wat er te
zien was. Tradities die nog volop leven en waar we uiteraard mee doorgaan.

Nu gaan we uitkijken naar het Oranjefeest dat op zaterdag 26 augustus gepland staat. Houd de dag vrij!
Later volgt meer informatie over het programma en hoe u zich kunt opgeven. Wat we wel alvast
kunnen verklappen, is dat we het taartenbuffet graag weer in ere willen herstellen onder het motto:
Heel Hoog Soeren bakt.

Wij wensen u een mooie zomer toe! Als u opmerkingen en/of vragen hebt voor het bestuur, mail ons
via voorzitterhoogsoeren@gmail.com.




Paaseieren zoeken

Pierre Pinkse

Het is Tweede Paasdag en de paashaas is langs geweest om een flinke hoeveelheid (chocolade)
eieren te verstoppen in de tuin van Jan en Carla van Zuilen. Het weer werkt goed mee en rond
half elf drommen zo’n 50 mensen voor de ingang van de tuin; grootouders, ouders, kinderen en
kleinkinderen. Na een korte uitleg van de voorzitter en een geroepen startschot gaat het spul
los. In vliegende vaart wordt er gespeurd naar de eieren, die tussen gras, in struiken en op
bomen zijn verstopt. De ouderen helpen mee of gaan lekker aan de koffie met paasstol en
maken er een gezellige ontmoeting van. Nadat zo’n beetje alle eieren gevonden zijn, wordt er
geteld. Het kind met de meest eieren, in dit geval 16, krijgt als bonus nog een chocolade
paashaas. Alle andere kinderen worden verrast met een lekkere choco-lollie, jawel in de vorm
van een paashaas. Het is een leuke traditie en gezien de opkomst valt het ook in de smaak bij het
dorp. We vragen de paashaas om volgend jaar weer te komen!




Atelier Route

Elles Collet

Het is een zonnige dag als ik bij Jenny van der Poel op bezoek ga om meer te horen over de
Atelierroute in Hoog Soeren. Jenny vertelt dat zij deze in 2011 voor het eerst heeft georganiseerd,
samen met Carla van Zuilen en Truitje Bos. Ondanks de regen die dag was het direct een succes.

Om de deelnemers de tijd te geven om zonder druk nieuwe dingen te maken besluiten ze het om het
jaar te herhalen. Zo kon iedereen blijven genieten van al het moois dat hier in het dorp gecreéerd
wordt.

Door Corona heeft het even stilgelegen, maar in januari kreeg Jenny weer zin om actie te
ondernemen.

Op zondag 20 augustus is het zover. Van 11 tot 17 uur is er weer werk te bewonderen en te kopen
van 18 deelnemers. Ik kijk er nu al naar uit. Hieronder alvast de binnenkant van de folder, die later
ook nog bij iedereen in de bus valt.




Dauwtrappen

Thom Verheggen

Het is 18 mei. Hemelvaartsdag. Een vrije dag. Toch gaat om 6.15u de wekker! Hoe kan dat? Oh ja,
dauwtrappen... Even later stonden we met onze fiets en slaperige ogen bij de Wilhelminalinde. We
zijn niet de enigen gelukkig. Langzamerhand komen de dorpsgenoten aanfietsen tot we met
ongeveer 30 deelnemers zijn. Claudia en ik zijn redelijk ‘verse’ dorpsgenoten, dus we zien een mix
van voor ons bekende en nieuwe gezichten. Leuk.

De auto met eten en drinken rijdt voor ons uit. Daar gaan we. Jan Koning voorop als onze gids van
deze mooie route. Met een lange sliert, gezellig kletsend, steeds weer met een andere
dorpsgenoot, rijden we in een héél rustig tempo. Het is duidelijk dat we voor de eerste keer
meerijden. We zijn de enigen zonder jas en handschoenen. Dat hebben we geweten. Het was bij
vertrek namelijk 3 graden! Na een uurtje fietsen komen we aan bij Radio Kootwijk. De hulptroepen
hebben daar warme koffie met krentenbrood voor ons klaar staan.

Het tweede deel (in een iets hoger tempo om warm te worden) leidt ons langs de Harskamp. Jan
vertelt wat leuke wetenswaardigheden over dit schietterrein en met gevaar voor eigen leven
doorkruisen we dit gebied en koersen we af op de tweede tussenstop. De top koks hebben dit keer
een heerlijk spiegelei met spek voor ons gebakken. Zelfs enkele voorbijgangers worden hierop
getrakteerd. Overigens is niet iedere andere fietser even blij met ons. De één groet ons vrolijk, de
ander rijdt ons vloekend voorbij.

Uiteindelijk komen we na een prachtige tocht aan op de parkeerplaats beneden aan de
Pomphulweg. Daar staan nu lekkere borrelhapjes met wijn en bier klaar. Even moed indrinken voor
het laatste pittige stukje naar boven.

Erg leuk om zo pratend en fietsend onze dorpsgenoten en deze prachtige omgeving weer wat beter
te leren kennen. Wat een leuke en gezellige traditie. Dank voor de perfecte organisatie, mooie
tocht, voedzame ondersteuning en vooral gezelligheid. Volgend jaar zijn we er weer bij!







Interview met Rob en Marlene, nr. 31

Daniélle Groenewoud
Sinds het voorjaar van 2023 wonen Rob, Marlene en dochter Suzy in Hoog Soeren op nummer 31.
Voorstellen

Rob, geboren in Castricum en getogen in Amsterdam, werkt als directeur bij een groot transportbedrijf
in Utrecht. Nog even, want binnenkort is hij, samen met een collega, eigenaar van dit bedrijf. Het
bedrijf, dat al sinds 1860 actief is, houdt zich met name bezig met transport van diepvriesproducten en
papier. Dat klinkt als een gekke combinatie, maar is het volgens Rob zeker niet. Voordat hij in de
transportsector terecht kwam, heeft hij als directeur bij postbedrijf Sandd gewerkt. Dat was nog
voordat het bedrijf werd overgenomen door PostNL. Nog ver daarvoor heeft Rob zelfs in de marine in
Den Helder gezeten. Een periode waar hij met plezier op terugkijkt.

In zijn vrije tijd is Rob erg sportief. Hij zit graag op de roeimachine en is een hardloper. Fotografie is
een andere hobby en dan met name landschaps- en straatfotografie. Hij hoopt daar binnenkort weer
tijd voor te hebben, want dat is in deze omgeving geen straf. Rob heeft een zoon, Sjors, die niet meer
bij hen woont.

Marlene, geboren en getogen in de regio Rotterdam, werkt sinds een jaar als HR-directeur
(personeelsbeleid) bij Vitens. Met een opleiding in P&O in Zwolle, is dit een vak dat haar helemaal ligt.
Gestart als HR-adviseur, daarna HR-manager en nu HR-directeur. Voordat ze bij Vitens kwam heeft ze
bij Transdev gewerkt, een vervoersbedrijf in heel Nederland. Deze organisatie is veel groter, maar de
baan daar gaf uiteindelijk toch minder voldoening. Dichter bij mensen en een veranderende
organisatie past goed. Ondanks dat het moeilijk is om aan goede mensen te komen, merkt ze wel dat
de visie van Vitens om duurzaam te zijn goed werkt om nieuw personeel aan te trekken. Water is een
eerste levensbehoefte en met de huidige uitdagingen betreffende het klimaat moet ook Vitens goed
voorbereid zijn op de toekomst.

Marlene is in haar vrije tijd in de keuken te vinden met dochter Suzy. Op zaterdag naar de markt in
Apeldoorn en vervolgens de keuken induiken geeft haar veel plezier. Op zondag loopt ze met Rob hard
in de omgeving.

Verhuizing

Voordat Rob en Marlene naar Hoog Soeren verhuisden, woonden ze met veel plezier in het centrum
van Nijkerk in een rijksmonument. Dit huis was net door hen intensief verbouwd. Ze waren eigenlijk
helemaal niet op zoek naar een nieuw huis. Dus hoe kom je dan in Hoog Soeren terecht? Tja,
wandelen in deze buurt, een huis te koop zien staan, kijken, gecharmeerd van het huis en de omgeving
en ineens zit je bij de makelaar. Ze kenden Hoog Soeren niet echt goed. Rob had wel eens
bedrijfsetentjes in het nieuwe Jachthuis, maar verder hadden ze geen idee wat voor dorp het is. De
ligging in het groen, en de reuring door de horeca maken het toch wel tot een erg aantrekkelijke
omgeving. En ook al was het een beetje een impulsieve aankoop, spijt hebben ze zeker niet!




Verbouwing

Het huis en de tuin zijn in de voorgaande maanden flink aangepakt. Eigenlijk hadden ze geen zin meer
in een verbouwing. Maar ja, als je eenmaal begint dan komt er steeds meer bij. En als je dan toch
bezig bent, kan je maar beter gelijk alles aanpakken. Beneden zijn wanden doorgebroken, de keuken
en slaapkamer vernieuwd, een mooie kachel geplaatst en gezellige hoekjes gecreéerd. Ook de
bovenverdieping, de ruimte voor de kinderen, is grondig aangepakt. Er liggen nog een paar laatste
klusjes, maar dan is het ook echt klaar. De tuin is helemaal af met gezellige zithoekjes, veel groen en
een ruime parkeerplaats.

Nu alles volledig eigen is gemaakt, voelen ze zich helemaal thuis. Na een lange dag werken is het een
heerlijk huis om te ontspannen, dat was de verbouwing wel waard.

Rob en Marlene, dank voor de gastvrijheid. Ik wens jullie heel veel plezier in Hoog Soeren!

Hoog SoeRUN 2023

6 kilometer hardlopen of wandelen: DOE MEE!

Opnieuw organiseren we alleen voor inwoners van Hoog Soeren een HoogSoeRUN, met start en
finish bij Restaurant nr. 15. In je eigen tempo, jong of oud, loop of ren je een gemarkeerde route
van 6 km door het bos. Er is geen tijdregistratie en winnaars zijn we allemaal! We starten rond
09.00 uur. Bij de finish is er natuurlijk koffie/thee/fris en iets lekkers.

Noteer vast in je agenda: Hoog SoeRUN zaterdag 2 september 2023 om 09.00 uur.
Organisatie: André Ettema en Roelof de Jong.
Later bericht volgt. Tot dan!




De droge bui die niet ophield

Elles Collet

Dat we steeds meer met droge en warme periodes te maken krijgen werd de afgelopen weken weer
eens duidelijk. Mooi om te zien dat het ‘kostbare’ water al op vele manieren opgevangen wordt. En
dat het ook gebruikt wordt, bleek wel uit de vele lege tonnen die we de afgelopen periode
tegenkwamen. Er kan dus nog meer bij. Gelukkig is er weer wat water gevallen en zijn de tonnen weer
aangevuld.
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Contactgegevens

Politie:

De Buitenlijn:
Buurvrouwenborrel:
Buurmannenborrel:
Inloop café:

Website BBV:
Voorzitter BBV:

Maatschappelijk werk:

Lokaties AED's:

Wijkagent Mevrouw Esther Groeneveld
Alarmnummer 112

Melden niet-urgente zaken: 0900-8844 of
www.twitter.com/politieuddel

Tel. 14055 van 08.00 tot 17.30 uur

(of https://www.apeldoorn.nl/buitenlijn-form)

Elke eerste woensdag van de maand

van 16.30 tot 18.00 uur in Hotel Hoog Soeren

Elke eerste donderdag van de maand

van 17.00 tot 18.30 uur in Hotel Hoog Soeren

Elke woensdag van 10 - 12 uur in Hotel Hoog Soeren
http://www.hoogsoeren.info/
voorzitterhoogsoeren@gmail.com

Annemarie Heinink, 06-20692898, a.heinink@stimenz.nl

Aan de muur van het Pannenkoekenhuis nummer 30 in Hoog Soeren
Aan de muur van Alverschotenseweg 24 in Assel

Activiteitenagenda

Oranjefeest
Hoog SoeRUN

Kapelconcert

Vocal Group Goed Gebekt

Van de dorpsactiviteiten volgt nadere informatie per mail.

Havenpark Apeldoorn

Theedrinkmiddag in het Huussie

van 14 - 16 uur

Colofon:

(Eind)redactie:

Lies de Jong

Pierre Pinkse
Daniélle Groenewoud
Heleen Schalkwijk
Valérie Boor (puzzel)
Elles Collet

26 augustus 2023
2 september 2023

17 september 2023
Fotografie:

Pierre Pinkse

om de week vanaf 28 juni 5 september 2023:

tot en met 6 september

Aanleveren kopij graag voor

elles.collet@outlook.com
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